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Lied: De Kindereter

De kindereter heeft een lange baard Als ik mij in de vakantie ga vervelen

En meestal rijdt-ie op 'n paard Wil ik liever met een echte rover spelen

Want 'n fiets Of met een leeuw of met een draak of met een haai
Dat vindt-ie niets Want zo'n kindereter is ontzettend saai

En wonen in een huis vindt-ie heel erg ‘k Snap niet wat ie daar nou leuk aan vindt

Daarom woont-ie in een berg Maar de kindereter eet alleen maar kind

Och hij weet niet beter Och hij weet niet beter

Want hij is de kindereter Want hij is de kindereter

De kindereter lust geen balkenbrij

En ook geen gebakken scharrelei

En nooit eet hij een krentenbol

In Zn kouwe rovershol

‘k Snap niet wat ie daar nou leuk aan vindt
Maar de kindereter eet alleen maar kind
Och hij weet niet beter

Want hij is de kindereter @
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